
 

KERKKLOKJE VAN 2026 (nr. 05) 
 

Pastoor Dölle tel. 045 4051273 
Assistent-pastoor Geilen tel. 045 
5241208  
Koster Frank Bisscheroux tel. 06 
14933993 
Parochiebureau voor vragen en 
intenties op dinsdag in de pastorie 
door vrijwilligers van 09.30 -10.30 uur, 
tel. 5241208.  
Parochiebureau pastoraal: donderdag 
van 14.00 – 16.00 uur. 
 
 

Bankrekeningnummers: Kerkbijdrage: NL50 RABO 0137 7015 19  
of NL90 INGB 0001 0346 51 t.n.v. Parochie H. Bavo. 
Misintenties en andere betalingen: NL32 RABO 0137 7038 80 t.n.v. Parochie H. Bavo 
Klussendienst: De klussendienst doet kleine klusjes voor die mensen die niemand 
hebben die hen kan helpen. Telefonisch opgeven (5241208) op dinsdag van 9.30u.-
10.30u. 
Ziekencommunie/ziekenbezoek: Als u de H. Communie wilt ontvangen op de eerste 
vrijdag van de maand of bezoek van pastoor op prijs stelt kunt u dat doorgeven op tel. 
045 5241208. Ook voor ziekenbezoek in het ziekenhuis of kliniek door vrijwilligers kunt u 
dit nummer bellen. 
Website: www.bavonuth.nl 
Facebookpagina: Parochiecluster Méér-kerk 
E-mailadressen: pastoor@h-clemens.nl; assistentpastoor@gmail.com; 
secretariaat@parochieclustermeerkerk.nl; redactiekerkklokje@bavonuth.nl; 
parochiebureau@bavonuth.nl. 
 
MISINTENTIES VAN 15 MAART t/m  4 APRIL 2026 
Zondag 15 maart Halfvasten 09.30 uur: H. Mis m.m.v. Bavokoor (met live 
streaming). 
Intenties: 
- zeswekendienst Math Luja; 
- jrd. ouders Lei Janssen en Marie Janssen-Ploumen; 
- jrd. ouders Arnold Geilen en Miet Geilen-Schoffelen, tevens voor Gerrit Geurtz en 
Christian Geilen; 
- Perry Luja. 
Maandag 16 maart 09.00 uur: H. Mis. 
Vrijdag 20 maart 09.00 uur: H. Mis. 
15.00 uur: uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste. 
 
Zondag 22 maart 09.30 uur: H. Mis (met live streaming). 
Intentie:  
- ouders Paul en Leny Koten-Tummers, tevens voor zussen Mia en Els Koten; 
- ouders Driessen-Esser. 
12.30 uur: doop Tuur Logister 
Maandag 23 maart 09.00 uur: H. Mis. 
Vrijdag 27 maart 09.00 uur: H. Mis. 
15.00 uur: uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste. 
 
Zondag 29 maart Palmzondag 09.30 uur: H. Mis met presentatie communicanten 
(met live streaming). 
Intenties: 
- 25e jrd. Harie Keulen, tevens voor Bertha Keulen-Meertens en Riet Meertens; 
- jrd. ouders Mathieu en Arnoldina Habets-Martens (stg). 
Maandag 30 maart 09.00 uur: H. Mis. 



Vrijdag 3 april 10.30 uur: Kinderkruisweg 
15.00 uur: Kruisweg. 
Zaterdag 4 april Paaswake 19.00 uur: H. Mis. 
 
1. THEMA: Vasten 
Een tijdlang je onthouden van het gebruik van bepaalde dingen. Het kan gaan om eten 

en drinken, maar tegenwoordig ook om andere dingen, 
bijvoorbeeld je auto minder of niet gebruiken, de 
computer of iPhone uit laten staan. Maar ook soms 
dingen meer doen. Een goede manier van vasten 
probeert vier dingen te bereiken: 
- een betere omgang met jezelf; 
- een betere omgang met medemensen; 
- een betere omgang met het milieu en de gehele 
wereld; 
- een betere omgang met God. 
Voor gelovige mensen zijn juist de eerste drie wegen in 

hun combinatie een goede manier om het vierde doel na te streven: een betere omgang 
met het geheim dat we God noemen. Vasten is voor gelovigen daarom ook steeds een 
voorbereiding op het hoogfeest van Pasen en een periode van inkeer en bezinning. 
De katholieke vastenperiode begint op Aswoensdag en eindigt op de zaterdag vóór Pasen 
om 12.00 uur ’s middags. Dat zijn 46 dagen. De zondagen tellen niet mee als 
vastendagen, en dus blijven er uiteindelijk 40 dagen over. In deze veertigdagentijd, op 
onze weg naar Pasen, staan we stil op onze levensweg. Wat hebben we meegemaakt, 
waar kijken we naar uit? Lijkt ons leven misschien op dat van de Israëlieten in de 
woestijn? Jarenlang zwerven, en steeds opnieuw de vraag of we ooit in het beloofde land 
zullen komen. De droogte van de woestijn doet ons verlangen naar water. Water is 
levensnoodzakelijk. Zonder water groeit erniets, zonder water kunnen ook wij mensen 
niet. We leven toe naar Pasen, het feest van nieuw leven, van licht, van stromend water. 
Suggestie 
Hier een kleine suggestie om thuis te doen. Maak eens een veertigdagen vasten-hoekje 
met bijvoorbeeld een laagje zand, een schaal met water en leg er een ‘Roos van Jericho’ 
in, een woestijnplant die wonderlijk snel open bloeit. Of zet een schaal neer met ‘gewone’ 
drijfbloemen, of een karaf met helder water. Maak zo deze veertigdagen weg naar Pasen 
zichtbaar. Stuur ons gerust foto’s van jullie “vastenhoekje” en dan geven we deze een 
mooi plaatsje in de kerk.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Assistent-pastoor Jan Geilen 
 
2. PAROCHIEAGENDA 
- elke donderdag 15.00-16.00 uur: kerk helemaal open; pastoor Geilen is aanwezig 
- elke derde zondag van de maand is Café Pleisterplaats in het Kabuuske van 15.00 uur 
tot 17.00 uur (15 maart) 
- vrijdag 20 maart 18.00 uur: vastenmaaltijd in het Gemeenschapshuis Schoolstraat 9 
Hulsberg voor €30; opgave: 06-28729707 of email: pastoor@h-clemens.nl 
- woensdag 25 maart 20.00 uur: gespreksavond synodaal proces in Gemeenschapshuis 
Vaesrade. 
- vrijdag 3 april 10.30 uur: ziekencommunie 
 
 



3. TWEE KAARSJES ELKE DAG – MEER NIET 
Soms zegt één klein verhaal meer over geloof dan duizend woorden. Ergens langs de 
Oude Baan in Webbekom, bij Diest, branden elke dag twee vlammetjes. Ze worden 
aangestoken door Jos, 75 jaar. In weer en wind, zomer of winter, wandelt hij naar het 
kleine kapelletje op de hoek van de straat. Hij begon ermee na het overlijden van zijn 
moeder. Zij deed het vroeger ook. Sindsdien is Jos de stille wachter van dat kapelletje. 
Wie haastig voorbijrijdt, ziet misschien enkel twee kleine vlammen. Maar wie even 
stilvalt, ziet iets groters branden: het geloof dat trouw blijft, ook als niemand kijkt. 
   Ik las het verhaal van Jos in de krant. Tussen al het nieuws van oorlog en crisis, tussen 
meningen en meningsverschillen, sprong dat ene bericht eruit. Het bleef hangen. Wat 
betekenen twee kaarsjes tegenover zoveel oorlogsleed en armoede? En toch: het is 
precies dat kleine gebaar dat hoop laat oplichten. Tegen de ruis van de wereld in. Tegen 
het gevoel van machteloosheid. Tegen het idee dat het kleine niets uitricht. Wat Jos doet, 
lijkt banaal, maar het is heilig in zijn eenvoud. Zijn dagelijkse gebaar verbindt 
generaties, herinnert voorbijgangers aan licht, aan volharding, aan gebed. Misschien 
houdt dat kleine licht de wereld net een beetje warmer. 
We hunkeren vaak naar grote woorden en indrukwekkende daden. Maar het Evangelie 
fluistert iets anders: dat geloof zich verschuilt in het kleine, in stilte, in zorg, in 
vlammetjes die blijven branden, ook als de wind opsteekt. In een hand op een schouder, 
een luisterend oor, een blik vol mededogen. Soms lijkt alle hoop vergeefs, maar dan is er 
zo’n kapelletje, een man met kaarsen en vlammen die weigeren te doven. Misschien 
moet ik eens op pelgrimstocht naar Webbekom. Daar waar twee kleine vlammen het 
uithouden, tegen alles in. 
Richard Griffijn 
 
4. OVERLEDEN 
Op 25 februari is mevr. Fien Lentze-Lohstroh overleden. Ze was geboren op 31 
augustus 1934 te Batavia. De uitvaartmis vond plaats op 7 maart waarna crematie. 
 
Op 5 maart is dhr. Wiel Muitjens (Hellebroek 60) overleden. Hij was geboren op 21 
januari 1944 te Nuth. De uitvaartmis vindt plaats op vrijdag 13 maart om 10.30 uur, 
waarna crematie. 
 
5. NUTH OPENT BINNENKORT EEN NIEUW CaFE. 
(CaFE staat voor Catholic Faith Exploration / Het katholieke Geloof verkennen) 
Een zevental wekelijkse bijeenkomsten om wat meer thuis te raken in het katholieke 
geloof.  
Een CaFE-avond ziet er zo uit: 
- Koffie / thee en ontvangst vanaf 19:00 uur 
- Inleiding (dvd)  van ong. 30 minuten  
- Tijd voor een consumptie.  
- In groepje(s) verder praten over de inleiding. 
- Sluitingstijd om 21:30 uur 
Het is een heel ontspannen manier om met het RK-

geloof bezig te zijn. 
De serie heeft meerdere 
bijeenkomsten, maar toch 
staat elke avond op zichzelf. 
Kom wanneer u kunt en 
neem uw vrienden mee. Er is 

geen verplichting om alle avonden bij te wonen. De 
bijeenkomsten zijn in Café-stijl. 
Wanneer opent CaFE ? 
Op donderdag 09 april in het parochiecentrum Nuth, Wilhelminastraat 1 in Nuth om 
19:30 uur. 
Dit CaFE is gratis (vrije gave) en CaFE is om: God, Gods liefde, Gods vergeving, Gods 
hulp, Gods Woord, Gods Geest, Gods hoop beter te leren kennen.  
Nieuwsgierig? geef je op telefonisch op telnr. 045-5241208 of mail ons: 
cafe1@bavonuth.nl 
          Van harte Welkom 



 
6. CAFÉ PLEISTERPLAATS 
Afscheid nemen  
is met dankbare handen 
weemoedig meedragen 
al wat van waarde is 
om niet te vergeten. 
 
Samen delen, dat doen we als we met elkaar praten over wat ons bezig houdt. 
Een groep mensen die allemaal afscheid moesten nemen van een dierbare.  
Elke derde zondag van de maand is Café Pleisterplaats in het Kabuuske van 
15.00 uur tot 17.00 uur. We praten met elkaar over wat ons bezig houdt en sluiten af 
met iets dat ons wat opgewekter naar huis laat gaan.  
Herkent u dit?  Wees welkom. Het is fijn als u zich even aanmeldt, zodat er genoeg koffie 
en zo is.  
Peter van Eert, tel: 06 11090957   
Bertie Bemelmans, tel: 06 83611287 
 
7. PALMPASEN 
De laatste zondag voor Pasen heet Palmpasen. Deze 'Palmzondag' is de eerste dag van 
de Goede Week. Zeven dagen lang herdenken christenen dan de laatste week uit het 
leven van Jezus en bereiden ze zich voor op Pasen. 
Op deze dag wordt als evangelielezing voor het eerst het hele lijdensverhaal 
(passieverhaal) van Jezus gelezen. 
Op Palmzondag vieren christenen de intocht van Jezus in Jeruzalem. Hij reed op een ezel 
de stad in en de mensen wuifden hem juichend toe met palmtakken. In de kerk krijg je 
daarom op deze dag 'palmtakjes' mee. In het koude Nederland zijn dat meestal 
buxustakjes. Thuis bewaar je ze bijna een heel jaar voor bescherming en geluk, gestoken 
achter een kruis.  
Op Aswoensdag (van het erop volgend jaar) wordt het askruisje gegeven met as van de 
verbrande palmtakjes. 
De communicanten houden een optocht met palmpaasstokken. Een palmpasenstok heeft 
de vorm van een kruis als verwijzing naar de kruisiging van Christus op Goede Vrijdag.  
Hij is versierd met groene takken, slingers en snoep. Bovenop de stok zit een haantje 
van brood. Het haantje hoort bij Petrus, de vriend van Jezus. Terwijl Jezus gevangen zat, 
loog Petrus door drie keer te zeggen dat hij Jezus niet kende. Toen kraaide er een haan, 
zoals Jezus hem had voorspeld. Petrus kreeg onmiddellijk spijt.  
 
WEET U DAT:  
- u de parochie helpt door zoveel mogelijk kerkbonnen te gebruiken i.p.v. cash?  
- Judith van Judith’s BloemStijl tweewekelijks voor een boeket bloemen op het altaar 
zorgt?  
- u nog steeds bij de Jumbo houdbare levensmiddelen kunt deponeren (SAM-SAM) voor 
de mensen die minder te besteden hebben? 
 
CITAAT: 
Ik ben geen reiziger ‘omdat de kostbaarste dingen in het leven het dichtst bij huis te 
vinden zijn’. 
Godfried Bomans 
 


